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VERKENNEN

KUNSTERVARING

Kunst die ik bekijk of luister

Ik ga heel soms naar een theatervoorstelling in de Schouwburg. Vaak zijn deze voorstellingen
in de winter en ga ik er met familie naartoe.

Ik ga soms met mijn broertje en zus naar de bios. Vaak kijken we dan spannende of grappige
films.

Toen The Voice nog op tv was, keek ik het regelmatig op vrijdagavond.
Als er een leuke serie of film op Netflix is, kijk ik die vaak snel uit.

Nu wordt ik nog af en toen meegenomen naar tentoonstellingen door mijn ouders. Vroeger
was dat bijna wekelijks.

Op vakantie gaan we soms naar tempels. Dit maakt altijd veel indruk op me.
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Bayon Temple, Cambodja

Kunst die ik zelf maak
Ik speel bijna dagelijks games. Vooral racegames vind ik ontspannend om te spelen.

Ik vind het leuk om te tekenen, zowel op papier als met de computer. Vooral strakke
gebouwen tekenen vind ik leuk.

Op vakanties maak ik vaak foto’s met mijn drone. Ik maak dan foto’s van bijzondere plekken.
De foto op het voorblad heb ik bijvoorbeeld deze vakantie gemaakt met mijn drone.



Ik maak sinds kort ook filmpjes en foto’s met de computer. Dit zijn renders van gebouwen of
interieurs.

Tabbij, zelf ontworpen gebouw voor boven een parkeergarage

KUNSTENAARS
Acteur: Brad Pitt
Architect: Bjarke Ingels
Beeldhouwer: Michelangelo
Danser: Michael Jackson
DJ: Martin Garrix
Filmregisseur: Dennis Villeneuve
Fotograaf: Ronald Tilleman
Klassiek componist: Ludwig van Beethoven
Rapper: Bizzey (Leendert Roelandschap)
Rockband: Queen
Schilder: Vincent van Gogh

Singer-songwriter: Nielson (Niels Littooij)



KUNSTDISCIPLINES

Architectuur: Het idee achter gebouwen vind ik interessant en ik wil later zelf
architect worden.

Metropol Parasol in Sevilla

Design: Het design van meubels en voorwerpen, zoals vazen, spreekt
mij aan.

Zelf ontworpen krukje



Film: Ik vind het leuk om zelf video’s te maken met mijn drone, dus
film staat hoog in dit lijstje.

Fotografie & nieuwe media: Zelf foto’s maken vind ik tof en ik houd van mooie foto’s
bekijken.

Zelf gemaakte drone foto in Kratie, Cambodja

Muziek: Soms luister ik muziek in mijn vrije tijd, maar meestal is dat
gewoon pop muziek.

Beeldende vormgeving: Beeldende vorming spreekt mij iets minder aan dan de
bovenstaande, omdat ik het iets te zweverig en abstract vind.

Theater: Ik vind de voorstellingen vaak erg onduidelijk. Het enige wat ik
mooi vind aan naar het theater gaan, is het gebouw zelf.

Dans: Dans vind ik net als theater erg onduidelijk. Ik vind het moeilijk
om de betekenis erachter te ontdekken en daarom spreek dans
mij het minst aan.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Omdat ik een grote interesse heb voor architectuur, lijkt het me leuk om gebouwen te
bezoeken. Dit kunnen moderne gebouwen zijn, maar ook oudere gebouwen waarover je dan
een beetje geschiedenis zou kunnen krijgen.



Museum Voorlinden lijkt me ook een leuke excursie. De kunst in dit museum is erg modern
en dat spreekt mij aan. Het gebouw is ook mooi strak. De ruimtes zijn prettig en de kunst kan
daar lekker vrij staan.

Museum Voorlinden

In de vakantie was ik naar ‘Remastered’ geweest. Dit is een ‘experience’ onder de
Erasmusbrug waarbij je door middel van supergrote projecties door kunstwerken van
bijvoorbeeld Van Gogh loopt. Wat het nog cooler maakt is dat sommige van deze
kunstwerken ook nog eens interactief zijn.

Landart vind ik ook altijd erg indrukwekkend. Ik zou zelf nooit naar een operavoorstelling
gaan, maar het lijkt me wel vet om zo’n voorstelling een keer mee te maken.

WAT VERSTA IK ONDER
KUNST?

Ik vind dat kunst inhoudt dat je iets creéert art

met een bewust idee of een verhaal erachter.

Je past je kennis en vaardigheid toe om kunst ['a:t] noun

te creéren. Met kunst hoop je mensen te

verrassen, te raken of te laten nadenken over this word has no definition in modern days.
een specifiek onderwerp.

Mijn steekwoorden zijn: - creéren
- verhaal
- doel



KUNSTWERK DAT IK NOOIT VERGEET?

Toen ik deze laatste vraag las, wist ik meteen over welk kunstwerk ik zou vertellen.

Deze levensechte baby is bijna vijf meter lang en maakte erg veel indruk op me. De grootte,
maar ook de vele details zorgden voor de indrukwekkende herinnering.

Deze baby was een onderdeel van de tentoonstelling ‘Hyperrealisme sculptuur’ in de
Kunsthal. De kunstenaar was Ron Mueck. De reusachtige baby was een vergrote kopie van
zijn eigen dochter. Ik weet niet de precieze datum waarop ik deze baby heb gezien, maar de
tentoonstelling in de Kunsthal was in 2018 van maart tot juli.

Baby in de tentoonstelling 'Hyperrealisme sculptuur'



